
Praktische tips voor je festivalbezoek

 » Kom met de fiets. Zo voorkom je verkeersdrukte rond het festivalterrein.
 » Haal je festivalsticker aan de ingang. Daarna geniet je gratis van alle activiteiten. 
» Verloren kindjes vermijden? Vraag een polsbandje bij het onthaal van de sporthal.
 » Eerste hulp bij dorst? Aan de Farys-waterkraan tap je gratis water. Je brengt een 

eigen beker of drinkfles mee. 
 » Andere ongemakken? Aan de ingang bij de Kapellestraat is een EHBO-post. 
 » Bij slecht weer verhuizen de activiteiten naar de sporthal.

Info? 
www.ccnovawetteren.be 

 
Organisatie  

Gemeentebestuur Wetteren & Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren
v.u. Albert De Geyter, burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

Ola!Peloezza is geselecteerd voor het project 50xvijftig van Cult!.
 

Niet op de openbare weg gooien.

De boom met het oor - léonthine van wassenhove en stan vangheluwe       vanaf 6 jaar
Een jongen wil iets vertellen maar niemand heeft tijd om te luisteren. In het park vindt 
hij een boom met een oor dat - je hoort het goed - echt luistert. Léonthine vertelt 
het hartverwarmende verhaal, Stan voorziet het van sfeervolle muziek. Zorg jij voor 
het luisterende oor? 
Opgelet: Reserveer je tickets aan de chalet (ingang Kapellestraat).

Dance mob - made2move     Verschillende workshops (duur 20 minuten) - dance mob om 17 uur
Heb jij de dansbenen van jouw mama of papa? Dat kom je snel te weten. Schud je 
benen en armen los. Voel het ritme tot in je tenen. Een lesgever van Made2Move 
leert jong en oud enkele coole moves. Om 17 uur leven we ons met zijn allen nog  
één keer uit in een reuzeflashmob. I like to move it, move it!

ontspannen met yogadiertjes - flonki        verschillende workshops
Wil je even ontsnappen aan de festivaldrukte? De yogadiertjes wachten je op onder 
de bomen, klaar voor een heerlijk ontspannend avontuur. Spelenderwijs ontdek je  
oefeningen die je makkelijk thuis herhaalt. Ook mama en papa genieten mee.



Op zaterdag 10 juni zijn alle kinderen van 4 tot 12 jaar samen met mama’s, papa’s, 
oma’s, opa’s, klasgenootjes en andere vriendjes welkom op het gratis doe-festival  

om te rennen, springen, spelen, knutselen, kijken en … genieten.  
Kom vanaf 14 uur naar De Warande en ga tot 18 uur helemaal Ola!Peloezza.

Domino drop - Creatool    Verschillende workshops (duur 30 minuten)
Steen voor steen bouw je een dominodroomwereld met kronkelwegjes, een brug en 
zelfs een toren. Met één welgemikte tik gaat jullie bouwwerk in een vlotte ketting- 
reactie tegen de grond. Het ultieme doel? Een 5 meter hoge dominosteen vloeren. 
Wie wint: jij of het blok?

Sharona - den draad
Een gigantisch gevaarte van zitballen en touw slingert zich over De Warande. Waar 
komt dat kleurenmonster ineens vandaan? Is het een aangespoelde waterslang?  
Een verdwaald ruimtewezen? Doet er niet toe. Wat telt is dat je erop kan klimmen,  
klauteren en kronkelen.

Rosa en ronny reisduif - Duizendpoot
Vind jij een reisduif grijs en saai? Dan ken je Rosa en Ronny nog niet: twee vreemde 
vogels met een kanariegele kuif, pimpelpaarse pluimen en een rood borstje. Mag het 
nog kleurrijker? Knutsel dan je eigen vrolijke postduif. Misschien kan die ook echt 
vliegen. Roekoe!

De mobiele speelkamer - alles loopt op rolletjes
Deze wonderlijke woonwagen komt rechtstreeks uit de kinderjaren van je oma en opa 
gerold. Met oude volksspelen zoals rekker trekker, pudebak of zwierbol ben je uren 
zoet. Genoeg gespeeld? Laat oma en opa achter op het retroterras en duik in  
de kinderkeuken, verkleedkoffer of knuffelhoek. 

Tattoo on wheels - alles loopt op rolletjes
Droom je van een stoere tattoo maar lopen jouw mama en papa niet warm voor dat 
idee? Rep je naar de mobiele studio van Tattoo Tine. Nog voor je ouders verschrikt 
‘nee!’ kunnen schreeuwen, toon jij trots jouw tijdelijke tattoo. Een doodskop, vlinder, 
anker of dolfijn? Jij kiest! 

Spetterschuimblaaskunst - studio flamingo
Verven zonder penseel of kwast? Wij kliederen met een reuzebellenblaas, zeepsop 
en waterverf. Richt je spetterschuimblaaskanon op het canvas, vul jouw longen met 
lucht en dan … blazen maar! Samen ‘schilderen’ jullie een schuimend kunstwerk waar 
de kleuren vanaf spatten.

kleitoffe kunstkriebels - karwij
Met een bolletje boetseerklei kneed je de knapste kunstwerkjes. Rol de klei over 
de tafel. Geef het een kneepje hier, een draaitje daar. Nog een veertje, bloempje of 
een andere wegwerpvondst erbij. Klaar! Ook de pottenbakkersschijf draait op volle 
toeren.

Papieren strandbloemen - gezinsbond
Zomer, dat is zon, zee en bloemenkraampjes. Hoe maak je met crêpepapier de  
fleurigste bloemen? Scheuren, vouwen en kleven ... je leert de kneepjes hier. In een 
knip is je bloemenwinkel klaar. Heeft niemand schelpjes om een boeketje te kopen? 
Misschien lukt ruilen voor een ijsje ook wel …

duik in een digitale droomwereld - kunstacademie wetteren
In de pop-up green key-filmstudio van de KUNSTacademie is alles mogelijk. Teken 
je eigen droomwereld op een iPad, acteer de pannen van het dak of kruip achter de 
camera. Samen mixen we tekeningen en film tot een verbluffend geheel. Wie durft?

Spelen met superjurjen
Wassen, plassen, poetsen en koken: de FantasieRemork verheft vervelende  
taakjes tot heerlijk spelplezier. Mag het wat wilder? Leef je uit met hamers en beitels 
op ytong-blokken of oefen salto’s op een springkasteel. Fashionista’s pimpen een 
totebag met een naaimachine. Kortom, voor elk wat wils.

fanfakids - Metx        Concert om 14.15 uur, 15.45 uur en 17.15 uur
Rommelt je buik? Beeft de aarde? Is er onweer op komst? De doortocht van  
Fanfakids gaat niet onopgemerkt voorbij. Deze bonte fanfare van Brusselse  
kinderen en tieners trommelt, jamt en breakdancet. Met hun aanstekelijke  
ritmes en moves zetten ze jong en oud aan het dansen.

percussieworkshop - fanfakids   Verschillende workshops (duur 20 minuten)
Klem een djembé tussen je knieën of gesp een trommel om je middel. Hou je  
handen en drumstokken in de aanslag. Klaar? Drie, twee, één … laat de drumvellen 
maar trillen. Op het opzwepende ritme van enkele Fanfakids mep je de ziel uit je lijf.
 
ludo en arsène - be flat           om 15 uur en 16.30 uur
Twee klusjesmannen in salopette en met een ladder losjes op de schouders,  
zigzaggen tussen het publiek. Hun gebrek aan hoogtevrees is hallucinant. Je mag van 
Ludo en Arsène alles verwachten, behalve dat ze klusjes opknappen. Die schuiven ze 
liever door naar nietsvermoedende hulpjes. Je bent gewaarschuwd …


